
Liturgie voor zondag 1 december 2024
Nij Brongergeatsjerke

Voluntary VI - Georg Friedrich Händel

Welkom en mededelingen

Nun komm, der Heiden Heiland - Georg Friedrich Kauffmann

De 1e adventskaars wordt aangestoken (met gedichtje)

Stilte (staand)

Groet en bemoediging

Aanvangslied 275: 1, 4 en 5
 (hierna gaat de gemeente weer zitten)

Gebed

Lied 462

Wij ontsteken het kaarsje voor de Kinderkring
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong



de kinderen gaan naar de Kinderkring

Schriftlezing Lc.1: 26-38

Lied 443

Preek

Lied 433

Aandacht voor het project Orange the World

Inzameling van de gaven; 
de kinderen komen terug in de kerk

Tafelgebed met daarin het gezongen Onze Vader: 
God fan fier en hein, ús Heit (Hertslach liet 117)

Delen van brood en wijn 

Slotlied 422

Zegen; gezongen amen.


