
Liturgie voor zondag 29 september 2024
Nij Brongergeatsjerke

Voorbereiding:
Koraalvoorspel over ‘Nun freut euch, liebe Christen gemein’ - Johann Seb. Bach
Welkom en mededelingen
Meditation - Herman Strategier
Stilte (staand)
Votum en groet
Lied 146: 1 en 3
 (gemeente gaat zitten)

Inleidende woorden
Lied 274 : 1 en 2
Kyriegebed
Lied 867 : 1 en 2   

De schrift:
Gebed voor de opening van het woord
Aansteken kaars voor Kinderkring
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

de kinderen gaan naar de Kinderkring



Lezen: Amos  6: 1-7  

Lied 995: 1 en 2   

Lezen: Lucas 16: 19-31  door Narda Bergsma

Lied 991    
 in wisselzang: 1, 4, 7 en 8 allen
 mannen:           2 en 5
 vrouwen:         3 en 6

Overdenking

Lied 129: 1 t/m 5 (Zangen van zoeken en zien) 
     
Dienst van gaven en gebeden
Gebeden afgesloten met stil gebed en het ‘Onze Vader’

Mededelingen diaconie en bloemendienst
Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Lied 465: 1, 2 en 3 (Zangen van zoeken en zien) 

Wegzending en zegen

Lied 423: 1, 2 en 3    


