
Liturgie voor zondag 4 augustus 2024
Nij Brongergeatsjerke

De voorBereiDiNg

Air & gavotte - Samuel Wesley

Welkom en mededelingen

Pastorale over ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ - Adriaan Kousemaker

Moment van stilte (staand)

votum en groet

Aanvangslied 825: 1, 3 en 5

(gemeente gaat zitten)

Kyriëgebed 

Psalm 8 (Nieuwe Psalmberijming)

De Schrift

inleiding 

Lied 333 (3x) als gebed bij de opening van het Woord

Lezing 1: Psalm 24

Lezing 2: Psalm 24 (Uit: 150 psalmen vrij, huub oosterhuis)

Lied 978

overdenking



ik zie in zomerlicht (melodie Psalm 89)
(Uit: van harte, Alfred Bronswijk)

DieNSt vAN gAveN eN geBeDeN

Dankgebed – Voorbeden – God fan fier en hein ús Heit (Hertslach 117)

Mededelingen diaconie en bloemendienst

collecte

Lied 150 A 

Wegzending en Zegen
gemeente beantwoordt met: 3x Amen

ik zie in zomerlicht,
de glimlach van de bron, 
waaruit het leven stroomt 
als stralen van de zon.
ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier, 
gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeit. 
U wordt geprezen door
de wolken en de winden. 
door vis en klein insect 
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan 
in woordenloos belijden. 
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.


