
Liturgie voor zondag 14 juli 2024
Aengwirder tsjerke

de kinderen gaan naar de Kinderkring
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

Pastorale & Voluntary - Starling Goodwin
Welkom en mededelingen
Inleidend orgelspel: Rêverie - Léon Boëllmann 
Stilte (staand)

Bemoediging en groet
Lied 210: 1, 2 en 3
	 allen gaan zitten

Luisterlied: 997
Gebed 
Glorialied 303
De Tien Woorden
Lied 119: 21 en 65 
Aansteken kaars voor Kinderkring



Inleiding op de lezing
Lezing uit de Bijbel: Genesis 3, 1-13
Lied 256 (1x Nederlands, 1x Frysk, 1x Nederlands)

Uitleg en verkondiging
Orgelspel: prelude op lied 981
Lied 981: 1, 2 en 5
Voorbeden en dankgebed
Mededelingen diaconie en bloemendienst
Collecte
De kinderen komen terug in de kerk
Lied 919: 1, 3 en 4
Zegen
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256. Blijf met uw genade
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